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Beste Peter en Gabriella  
 
 
De woorden die ik tot je spreek zijn tot stand gekomen met een door mij en 
hopelijk ook door jou en Gabriella, gewaardeerde inbreng van enkele anderen.  
 
Er zijn herinneringen genoemd met name over jouw begintijd bij Bouwkunde. 
Onder ander jouw inaugurele rede in 1975 met citaten uit het Tau Teh Tsjing van 
Lau‐Tze. Jij bent een van de voortrekkers geweest die het fenomeen duurzaam 
bouwen heeft geïntroduceerd en gestimuleerd. De oorspronkelijke term was 
milieuvriendelijk bouwen of in jouw eigen termen bio‐logisch bouwen. Dat 
speelde zich af in het begin van de zeventiger jaren met de Club van Rome en o.a. 
de Kleine Aarde in BoxteI. Jij had voordien in Oostenrijk al een uitgebreid 
onderzoek hiernaar gedaan in opdracht van de overheid.  
 
Daarom de naam van jullie groep toentertijd: Afbouwtechniek ‐ Milieu‐integratie.  
 
Voor mij als socioloog die in de jaren 80 met de bouwpraktijk kreeg was 
afbouwtechniek iets van systeemplafonds welke aangebracht werden in 
huizenwaar nog zachtboardplafonds werden gebruikt. Verder wist ik daar niets 
van ‐ en nog niet veel.  
 
Gelukkig heb ik van mijn toefluisteraars begrepen dat de Faculteit Bouwkunde er 
ook nog lang niet aan toe was. En dat de verandering pas vanuit Delft is 
gekomen. Welaan, daar heb ik ook gewerkt, maar nooit iets van gemerkt.  
 
Jij hebt de VIBA opgericht die toen, zoals bekend, veel pionierswerk heeft 
verricht.  
Je colleges waren vanaf het begin in het Nederlands. Je had bij de zusters in 
Vught in een paar weken tijd perfect Nederlands leren spreken met een 
charmant Weens accent.  
De belangstelling van studenten voor je colleges was meteen overweldigend. De 
hoeveelheid afstudeerders, meestal beschouwd als graadmeter voor succes, was 
in korte tijd nauwelijks meer te behappen.  
Je medewerkers, heb ik begrepen, waren erg ingenomen met je brede 
wetenschappelijke visie. Je liet de mensen vrij in het bepalen van de 
onderwerpen voor onderzoek wanneer milieu‐integratie daarin was opgenomen.  
 
Je publiceerde veel in die tijd en was actief op talrijke conferenties.  
Inmiddels was je nationaal en internationaal een autoriteit op het gebied van 
duurzaam bouwen geworden.  
 
Promotor van een steeds groter wordend aantal promovendi welke, zoals ik zelf, 
via de symbiosia, met pizza en heerlijke wijn, gestimuleerd werden bij hun 
onderzoek.  
Gezien de rijke oogst aan doctores is deze vorm een stimulerende en succesvolle 
formule gebleken.  



 
Beste Peter, niet vaak zal ik in een speech Andre Hazes aanhalen. Misschien voor 
jou een onbekende, maar voor velen een volkszanger waar je als wetenschapper, 
althans tot voor kort, je neus voor optrok.  
Maar zijn lied "Ik geloof in jou" zou eigenlijk hier afgedraaid moeten worden. Jij 
geloofde in mij. Dat is voor mij vanaf het begin van mijn promotieonderzoek de 
stuwende kracht geweest.  
 
Als wetenschapper hebben je collegae, medewerkers, je getypeerd,maar ik wil 
ook het feit noemen dat je al jarenactief in het Vredeswerk bent. Overal duik je 
op en ik zal de ochtend waarop ik mijn gereed proefschrift aan je toonde niet 
vergeten: Daar zat je met een stel oude rakkers met geitenharen sokken te 
vergaderen. En je blijft je inzetten voor vredestuinen, vredestempels etc.  
 
Peter je bent ook bevoegd yogaleraar en hebt een grote belangstelling voor 
getallen. Welnu, als ik de B van Beste van afstand bekijk lijkt deze op een 8. De P 
van Peter ziet er in de verte uit als een 9. Opgeteld is dat 17 en daaruit volgt weer 
de 8. 8 is het ideale getal en nauw verbonden met de Buddha. Allerlei begrippen 
die met jouw te maken hebben komen ook op dat getal uit. 
 
Let op: 
 
Budapest, een stad naar je hart; 
Bevlogen Parachutespringer: zwevend en dromend, maar veilig landend in de 
ratiovelden; 
Bouwende Prediker, of Predikende Bouwer; 
Breed Praktiserend; de onderwerpen van "jouw" promoties variëren enorm; 
Bevlogen Pentekenaar: binnenkort met Wolf Schijns exposerend in Het Waalres 
Museum.; 
Bedelende Pleitbezorger voor promovendi bij promotiecommissies; 
Begeerde Promotor: uiteraard: velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren; 
Begeesterde Prater en Beeldende Pennenvoerder: alleen je talrijke laudatii al; 
Bouwende Peace‐seeker: zie al je maquettes voor Vredestempels; 
Blakende Pizza aanbieder: deze deel je met Gabriella uiteraard; 
Borrelende Filosoof: steeds die holistische diagrammen vol ideeën; 
Bejaarde Priester: mag het gezegd worden; 
Blootshoofdgaande Pedestrian: lopen is gezond Theo, vertelde je dinsdag.  
 
Kortom een ware volgeling van de Bodhisattva.  
 
Ik zou zo door kunnen gaan.  
 
lk meen namens velen te mogen spreken.  
Peter en Gabriella ik wens jullie nog vele fijne jaren gezamenlijk.  
 
Theo van Pinxteren 


